
van Albert Heijn slechts de bezegeling 
van een maatschappelijke ontwildte- 
ling die onafwendbaar is. Ondanks 
het 'virtute et labore', deugd en werk- 
zaamheid, de vrijwillige katholieke 
retraite van zaterdag tot maandag - 
voor de helft door de firma betaald -, 
het kruisbeeld in kantoren en fabrie- 
ken, de kameraadschap onder het 
groeiende personeel, de gezamenlijke 
vakantie rond 15 augustus(!) van één 
week, de strenge, maar hiërarchische 
leiding, legt een aanvankelijk succes- 
volle formule: fabriek èn winkel (pro- 
ductie en verkoop) in één hand, on- 
verbiddelijk het loodje. De financiële 
deelname van de Osse fabrikant Jur- 
gens met zijn margarine, 'hoogfijne 
botermelange', en de door huwelijken 
met gefortuneerde, katholieke farni- 
lies versterkte dynastie schieten dan 
tekort. Wie met zijn tijd niet meegaat 
en de tijdgeest niet verstaat, delft 
vroeg of laat het onderspit. Dit zo her- 
kenbare drama in het persoonlijke 
leven van mensen, van fabrieken, fir- 
ma's, instituten, kerken, kloosters en 
verenigingen voltrekt zich iedere dag 
en voor onze ogen. Van den Oord 
heeft de opkomst, bloei en ondergang 
van het Bossche kruideniersimperi- 
um, zijn macht in de stad en zijn . 

directe bemoeienis met het dagelijk 
gezinsleven van duizenden mensen 
met gevoel voor anekdotiek indrin- 
gend beschreven. Het boek is overda- 
dig geïllustreerd en geeft daarmee de 
sfeer van de winkels en de bruisende 
activiteiten rond het 'gele Monster', 
die indrukwekkende fabriekstoren van 
architect Jan Keulemans in de Orthen- 
straat en aan de Smalle Haven, uitste- 
kend weer. 

Kees van de Oord, De Gmyter. Geschiedenis 
van een kruideniersimperium 
('s-Hertogenbosch/Zwo~e zooo). 


